
Zondag 19 mei Pinksterviering 
Zuidlaren 

De gezamenlijke kerken in Zuidlaren en Anloo organiseren zondag 19 mei weer een 
Openluchtviering op het Lentis-terrein in Zuidlaren. Nieuw zijn de activiteiten 
boordevol christelijke inspiratie. Het begint om 10.00 uur met een gezamenlijke-
openlucht-pinksterviering op het grasveld voor de Ontmoetingskerk op het 
Lentisterrein. 
 
Activiteiten/workshops 
Dit jaar is er naast het gezamenlijk begin en slot ook een interactief deel, uitgebreid 
met activiteiten zoals wandelen, schilderen, zingen, een korte verdieping in het 
pinksterverhaal. Ook voor kinderen is er een programma. Iedereen is van harte 
welkom. Bijzonder is ook de muzikale bijdrage van de band ‘Klezmer en Co’. 
 
 
Van harte welkom! 
Bij aankomst op het terrein kunnen bezoekers kiezen voor een activiteit of workshop. 
Iedereen krijgt een programmaboekje (liturgie). Omdat het om een 
openluchtbijeenkomst gaat vragen we iedereen weer om zelf een campingstoeltje of 
kleedje mee te nemen. Na de viering delen we koffie en koek. Deze graag ook zelf 
meenemen. 
 
Over Pinksteren 
Ds. Jelle van Slooten: “Pinksteren is een feest van vrijheid, vrijheid die je zomaar 
mee kan nemen. Gods Geest kan je leven zomaar op z’n kop zetten. Het creëert 
nieuwe dingen en het maakt mensen tot nieuwe mensen. Pinksteren is het feest van 
geestdrift en verandering, van enthousiasme. Daarom vieren we Pinksteren met 
zingen en bidden, muziek en natuur, kleuren op het doek, verdiepen ons in het 
verhaal van Handelingen, genieten van de ontmoeting en nog veel meer.” 
 
Samen optrekken 
Het Pinksterfeest wordt elk jaar georganiseerd door de gezamenlijke kerken in 
Zuidlaren en Anloo. Het gaat om een oecumenische dienst. Dat betekent dat mensen 
uit verschillende stromingen samen optrekken voor de viering. 
 
Er is parkeergelegenheid voor de auto, maar we raden fietsen aan. 
Bij slecht weer is de viering in de Kandelaarkerk aan de Schipborgerweg 45a in 
Zuidlaren. 

 

 
 
Workshop 1: “Wie wandelt heeft tijd om even stil te staan…” 
Inspiratiewandeling 
Tijdens een wandeling over het mooie terrein van Dennenoord staan we stil bij een 



aantal geestrijke (bijbel)teksten ter inspiratie. 
 
Workshop 2: “Kinderen in beweging door de Heilige Geest” 
Kinderwerk 
Wij gaan met 2 groepen werken en wat we gaan doen is nog een verrassing! 
Maar…de Geest van Jezus hebben wij in ons Hart meegekregen. 
 
Workshop 3: “Wij wachten op de Geest beloofd” 
Zangworkshop 
Tijdens de zangworkshop gaan we aan de slag met het lied 'Wij wachten op de Geest 
beloofd'. De tekst is geschreven door Marijke de Bruine. Anneke van der Heide 
schreef er een prachtige melodie bij. In 9 coupletten wordt een eigenschap van de 
Geest van God of de Heilige Geest bezongen. Elk couplet wordt afgesloten met de 
bede: Kom Geest van God...' 
 
Workshop 4: “Wanneer handen en Geest samengaan, gaat er kunst ontstaan” 
Creatieve workshop 
Wat zegt Pinksteren jou persoonlijk? In de workshop schilderen kan je op een 
creatieve manier je gedachten en gevoelens hierover de vrije loop laten. Onder 
begeleiding ga je aan de slag om op papier of op canvaspaneel vorm te geven aan 
dit thema. We maken geen gebruik van olie-en of acrylverf maar van andere 
materialen zodat je kleding schoon kan blijven. 
 
Workshop 5: “Het Vuur van de Geest werkt aanstekelijk" 
Creatieve workshop 
In deze creatieve workshop nemen tijd voor samen stilte, ontvangen en delen. Ieder 
maakt een eigen vlam rondom thema's van het Pinksterverhaal. Deze vlammen 
worden deel van een grote blijvende verbeelding van een gezamenlijk vuur. We 
mogen elkaar aansteken en verwarmen met het vuur van de Geest! Er is plek voor 
maximaal 30 deelnemers. Voor materiaal wordt gezorgd. 
 
Workshop 6: “Wat neem je mee uit Handelingen 2” 
In gesprek over Handelingen 
Onder leiding van een van de predikanten gaan we in groepjes met elkaar 
doorpraten over Handelingen 2. Wat neem je mee uit dit bijbelgedeelte? 
 
Workshop 7: "Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, gebeurt aan ons 
vandaag" 
Zingen, luisteren, eigen inbreng 
We luisteren naar een verhaal over de geest van God die mensen in beweging 
brengt. Verder gaan we lekker veel zingen deze ochtend. De liedjes wisselen we af 
met gedichten en eigen inbreng van deelnemers van deze workshop. 
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